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Het zonnetje schijnt, het waait een beetje 
en Lammert ruikt allemaal nieuwe luchtjes.
Het kriebelt in zijn neus en het prikt een beetje in zijn krulletjes.
Lammert wordt er helemaal springerig van.
Wat zou hij graag eens aan de andere kant van de sloot willen kijken.
Zouden daar ook dieren zijn om mee te huppelen?
Lammert is dol op huppelen!



Over de sloot ligt een grote plank.
Lammert zet er voorzichtig 
een paar stapjes op.
Niet doen Lammert, 
het is gevaarlijk. 
Hier blijven! roept mama.

Maar Lammert luistert niet.
Tik tik, doen z’n hoefjes al op het hout.
En dan staat hij ineens aan de overkant.



Verderop staat een koe.
Hé koe, wat doe jij zoal de hele dag? vraagt Lammert.
Ik sta gewoon een beetje… of ik lig… én ik kauw, zegt de koe.
Wat saai, zegt Lammert. Heb je zin om met mij te huppelen?
Neuh… dat kan niet, zegt de koe. Daar ben ik veel te zwaar voor.
Jammer, vindt Lammert en snel huppelt hij verder.


