De zomer is bijna voorbij. Soms regent het een beetje.
Gisteren regende het zelfs bijna de hele dag.

Het wordt drukker in de winkel van meneer Maurits.

Dit is de tijd om een paraplu te kopen.

Dat vindt Madam Parelmoer ook. Maar ze komt niet zelf.
Pablo, haar chauffeur, moet voor haar kiezen vit wel honderd
paraplu’s. "Hij moet goed opvallen, dat weet je,” heeft Madam

Parelmoer gezeqd. Daarom kiest Pablo de pepernotenparaplu.




Maar Madam Parelmoer zegt:

"Kijk, die Pablo is een goede chauffeur. En paraplu’s uitzoeken kon
hij alfijd als de beste. Maar wat hij nu heeft meegebracht...

Een paar keer per jaar neem ik een nieuwe paraplu. Nooit een

gewone. Altijd een waar de mensen naar blijven staan kijken.

Dan zie ik ze denken: wie loopt daar onder die paraplu? Daar hou
ik van. Dat ze naar me kijken en denken: Ken ik die ergens van?
Van de televisie of 20’




'Maar onder die bespottelijke pepernotenparaplu wil ik nief lopen.
Want aan wie denken de mensen dan? Precies, aan Sinterklaas!

En ik hou helemaal niet van mensen die meer opvallen dan ik.

Die wel op de televisie komen en ik niet. Dus weg met dat ding!’




